
 
 

 
Je wilde nog zo graag bij ons blijven 
Je vocht ervoor zolang je kon 
Maar deze strijd was niet te winnen 
Voor ons blijft steeds de vraag “Waarom?” 

 
 

Diep bedroefd om het afscheid  
worden wij stil bij het heengaan van 

 

de heer  

Maurits Vanhoutte 
Echtgenoot van mevrouw Lucette Louage 

 
Geboren te Gullegem op 20 september 1929. 

Overleden in woonzorgcentrum Het Gulle Heem  
te Gullegem op 4 november 2018. 

 
 

De uitvaartdienst zal volgens de wens van Maurits 
plaatsvinden in intieme kring. 

 
 

Na de dienst komt de urne van Maurits  
terug binnen de hechte kring van zijn gezin. 

 
 
 

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium 
“Serrus”, Kerkplein 6 te Sint-Eloois-Winkel 
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  

donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

 
 

 

 
Dit melden u: 

 
zijn echtgenote: 
 

 Lucette Louage 

 
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon: 
 

 Rudy en Christine Vandenbulcke-Vanhoutte 
  Harold en Charlotte Claus-Vandenbulcke 
   Vic   

  
De families: 
 

 Vanhoutte-Six en Louage-Hubrecht 

 
Met dank aan: 
 

 zijn huisarts, 
 directie en personeel van woonzorgcentrum  

Het Gulle Heem te Gullegem, 
allen die hem dierbaar waren. 

 
Rouwbetuiging: 
 

via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van wijlen Maurits Vanhoutte 
P/a Kerkplein 6 – 8880 Sint-Eloois-Winkel 

 
- Uitvaartzorg “Serrus”  056 42 30 28 - 

 


