
Dit melden u:

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
 Philippe Deceuninck - Carine Vanoverberghe
  Elien Deceuninck - Kenny Delobel
   Jack
  Delfien Deceuninck - Kenny Baekelandt
   Femke
  Maxim Deceuninck - Justine Dekeyser
   Clément
 Anja Deceuninck - Andy Vanmoerkerke
  Andres Vanmoerkerke - Meghane De Pourcq
   Aliya
  Anouk Vanmoerkerke - Detlev Clabau
 Nele Deceuninck - Wesley Vandenbroucke
  Wout Vandenbroucke
 

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families:
 Deceuninck-Vanhaecke en Demeyere-Debree
Met dank aan:
 zijn huisartsenpraktijk Wallemote,
 de thuiszorg ‘Met een hart’: Nele, Annelies en Zoë,
 familiehulp Janne, 
 de buren, en allen die hem met veel zorg hebben omringd.

Bedroefd maar danbkaar om zijn liefdevol leven, 
melden wij het overlijden van iemand die ons zo dierbaar was

de heer
Georges Deceuninck
Weduwnaar van mevrouw Marcella Demeyere (†2018)

Geboren te Sint-Eloois-Winkel op 30 september 1938.
Overleden thuis te Sint-Eloois-Winkel op 13 januari 2021.

Lid van de Gullegemse Duivenmaatschappij

Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.
Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.

Daarna volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Sint-Eloois-Winkel.

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium, 
maar gedenk hem in hart en herinneringen 
zoals wie hij was en hoe u hem hebt gekend.

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Georges Deceuninck p/a Kerkplein 6 - 8880 Sint-Eloois-Winkel

Altijd bezige handen, 

nu gevouwen en stil.

Energiek, intens geleefd, 

zo was jouw wil.

Nu heb je rust, 

met lichaam en geest.

Het blijft ons zo dierbaar, 

wat is geweest.

Een groot gemis, 

het doet ons pijn,

Maar we weten, 

dat je altijd bij ons zult zijn!



Georges 
Deceuninck
° 30 september 1938      
† 13 januari 2021

Nooit vragen, nooit klagen, maar pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt.

Zijn hart voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatste moment gezocht.


