
We hebben met je geleefd.
We hebben van je gehouden.
Jij van ons.
Het was goed.



Verdriet en dankbaarheid gaan samen, nu wij afscheid nemen van 

Mevrouw

Paulette Messiaen
Weduwe van de heer Georges Loyson (†2014)

Geboren te Ledegem op 22 april 1927.
Ons onverwacht verlaten te Ledegem op 17 januari 2021.

Lid van OKRA

Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.
Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.

Daarna volgt de begrafenis in het familiegraf op de begraafplaats van Beitem.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Ledegem, Plaats 1,
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, vrijdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Paulette Messiaen p/a Plaats 1 - 8880 Ledegem

Zij is de moeder van:

 Freddy en Hilde Loyson-Deleu

 Danny en Elly Loyson-De Vuyst

 

Zij is de mémé van:

 Thomas Loyson en Joséphine Vanoverbeke, Juliette, Charles

 Bert Loyson en Ann-Sophie De Ruyver, Aloïs, Cézanne

 Nele † Loyson

 Hanne Loyson en Carl Spillebeen, Jules

 Ward Loyson en Loes Decorte 

 Christophe Loyson en Tine Philips, Mira

 Yves Loyson en Lise D’hoop

Met heel veel dank aan:

 haar huisarts, 

 alle zorgverleners en vrijwilligers van het WZC Rustenhove te Ledegem die Paulette liefdevol hebben omringd.


