
Dit melden u:
 

zijn broers,  schoonzussen, neven en nichten:
 Emiel † en Bertha Demeyere-Mahieu 
 Frans † en Andrea † Demeyere-Fieux 
 Ephrem en Rosa Demeyere-Fieux
 Henri  en Christa Demeyere-Bultynck
  Bram en Sabrina Demuynck-Demeyere
   Saar, Mona †, Daan

De families:
 Demeyere-Lafere

Met dank aan:
 zijn huisarts
 Directie en personeel van WZC Rustenhove te Ledegem

Rouwbetuiging:
 via www.uitvaartzorgserrus.be
 Ofwel: familie van wijlen Etienne Demeyere
 p/a Kerkplein 6 - 8880 Sint-Eloois-Winkel

Zoals hij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft hij ons verlaten

de heer

Etienne Demeyere
Geboren te Izegem op 20 juni 1939.
Onverwacht overleden te Ledegem in het woon- en zorgcentrum Rustenhove 
op 29 maart 2021. 

Lid van de paardenkoers “De Stenen Molen”
gewezen voorzitter van de vinkenmaatschappij “De trage zangers”.

Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.
Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.

Daarna volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats van Sint-Eloois-Winkel.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Sint-Eloois-Winkel, 
Kerkplein 6, op afspraak, dinsdag en woensdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, 
donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Er is geen enkele reden 
om bang te zijn. 

Er is geen enkele reden 
om te wenen. 

Maar ik vraag jullie niet 
verdriet en tranen te sparen, 

ze horen bij het leven.
Wel zou ik willen,

dat jullie blijven lachen.
Om de mooie momenten

die het leven geboden heeft.
Naast droefheid en verdriet
was er vreugde en geluk.
En altijd heeft het leven

het gehaald. 
Ook mijn leven gaat nu door,

ik zie en hoor jullie,
ik voel jullie handen,

ik ben niet dood,
ik ben even op reis,

maar stuur jullie geen foto’s
ze zijn er al…
herinneringen



Etienne 
Demeyere
° 20 juni 1939    
† 29 maart 2021


