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Voortijdig uit ons midden weggerukt, 

niet uit onze liefde is van ons heengegaan

de heer

Jacques Deblauwe
Echtgenoot van mevrouw Jeannine Vandeplassche

Geboren te Izegem op 8 juni 1952.

Zachtjes van ons heengegaan te Kortrijk 

in AZ Groeninge, campus Kennedylaan op 8 april 2021.

Wegens de huidige omstandigheden Wegens de huidige omstandigheden 

zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.

Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.

Wie het wenst kan de dienst live meevolgen op www.uitvaartzorgserrus.be 

(rouwbericht Jacques Deblauwe) op woensdag 14 april 2021 om 11.30 uur.

Daarna volgt bijzetting van de urne 

in het urnenveld op de begraafplaats van Gullegem.

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium, 

maar gedenk hem in hart en herinneringen 

zoals wie hij was en hoe u hem hebt gekend.

Rouwbetuiging:

via www.uitvaartzorgserrus.be

Ofwel: familie van wijlen Jacques Deblauwe

p/a Poststraat 22 - 8560 Gullegem

Dit melden u:

zijn echtgenote:
 Jeannine Vandeplassche

zijn kinderen en kleinkinderen:
 Björn en Els Deblauwe-Messiaen
  Jarne Deblauwe en Femke De Rooze
  Liam Deblauwe
 Tamara Deblauwe
  Kiara De Busschere

zijn moeder:
 Willy † en Simonne Deblauwe-Coopman en Dirk Soenens
 
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
 Rik en Nathalie Deblauwe-Delbaere en familie
 Ronny en Greta Verroken-Deblauwe en familie
 Francky en Katrien Vervaecke-Deblauwe en familie
 Nico en Mietra Deblauwe-Amiri en familie

 Luc en Laurette Lagae-Vandeplassche en familie

zijn petekinderen:
 Valérie Deblauwe
 Sharon Verroken
 Lindsay Vermeersch

De families:
 Deblauwe-Coopman en Vandeplassche-Jodts

Met dank aan:
 zijn huisarts,
 zijn behandelende arts,
 verplegend personeel van AZ Groeninge, Kortrijk.

Rust nu maar uit, 
je strijd is gestreden, 

je hebt het ontzettend moedig gedaan. 
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden, 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.


