
Frans Meuleman
 

° 02 april 1937      † 25 april 2021  

Echtgenoot van:
 Arlette Debonne
Papa en pepe van:
 Filip en Natalino Meuleman-Capuzzimati 
 Stefan en Veronique Eerebout-Meuleman
  Tatiana Eerebout en Daan Vandoorne
  Emmanuel Eerebout en Charlotte Beyls
  Joël Eerebout 
 Geert Meuleman
  Majka Meuleman
  Axel Meuleman
  Margaux Meuleman
  Delphine Meuleman
  Michelle Meuleman
  Elise Meuleman
 

Pappie van:
 Darline Bruggeman en Gregory Samyn
  Ylana
Delen mee in dit verdriet: zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families:
 Meuleman-Hespeel en Debonne-Breyne
Met dank aan:
 zijn huisarts,
 de thuisverpleging Nele en Siska.

Nooit vragen, nooit klagen, maar pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,

zijn hart voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatste moment gezocht.



Zoals hij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft hij ons verlaten

de heer

Frans Meuleman
Echtgenoot van mevrouw Arlette Debonne

Geboren te Sint-Eloois-Winkel op 2 april 1937.
Totaal onverwacht overleden te Wevelgem op 25 april 2021.

Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.
Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.

Na de dienst vertrouwen we Frans toe aan het familiegraf op de begraafplaats te Wevelgem, Moorselestraat.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Wevelgem, 
ingang via parking begin Lauwestraat,
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, tot en met donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Frans Meuleman p/a Kozakstraat 15 - 8560 Wevelgem

Vader, wij hielden van je. 
Je was een mooi mens, 

groot in je eenvoud. 
Stil straalde je rust en vertrouwen uit. 

Je rotsvast geloof was je leidraad. 
Zoals je hebt geleefd, 
ben je ook gestorven: 

nog bruisend van activiteit, 
in harmonie met de natuur. 

Ontroerd door de plotselinge leegte 
die je achterlaat, 

missen we je stille aanwezigheid, 
je wijze raad. 

Vader, we danken je 
voor wat je voor ons bent geweest 
en in gedachten altijd zult blijven.


