
Dit melden u:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:
 Patrick en Jenny Vanneste-Edulzura
  Claudia Vanneste
  Aysha Vanneste
  Paul en Yuki Edulzura-Melgar, Audrey
  Catherine Edulzura
  Kim Edulzura
  Jhon Edulzura
 

 Patricia Vanneste
  Sayana De Smedt
   

haar broer, schoonzus, neven en nichten:
 Joseph † Desset en familie 
 Pol en Hélène Desset-Knoden en familie
  

De families:
 Desset-Zévènne en Vanneste-Debrouwer

haar schoonzoon:
 Gino De Smedt 

haar naastbestaande neef en nicht:
 André en Monique Macoir-Desset 

Met dank aan:
 haar huisarts
 Dokters en verplegend personeel van AZ Delta Menen en de palliatieve zorg

Bedroefd, maar dankbaar om haar liefdevol leven 
melden wij het overlijden van iemand die ons zo dierbaar was

mevrouw

Joséphine Desset
weduwe van de heer Joseph Vanneste  (†1975)

Geboren te Villers-la-Bonne-Eau op 15 april 1941.
Bijgestaan door haar dierbaren is zij zachtjes in de Heer ontslapen 
te Menen in AZ Delta, op 29 mei 2021. 

Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.
Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Wevelgem, 
ingang via parking begin Lauwestraat,
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Une dernière visite peut être rendue au défunt au funérarium Serrus à 
Chaque jour de 17.00 à 19.00 heures, jeudi de 17.00 à 18.00 heures .

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Joséphine Desset p/a Kozakstraat 15 - 8560 Wevelgem

Als ik doodga huil maar niet, 
ik ben niet echt dood  

moet je weten.
Het is de heimwee  
die ik achterliet. 
Dood ben ik pas  

als jij die bent vergeten.
En als ik doodga  
treur maar niet. 
Ik ben niet dood 
moet je weten. 

’t Is het verlangen 
dat ik achterliet. 
Dood ben ik pas 

als jij dat bent vergeten. 
Als ik doodga huil maar niet. 

Ik ben niet echt weg  
moet je weten. 

’t Is maar een lichaam  
dat ik achter liet. 
Dood ben ik pas 

als jij mij bent vergeten
 

(naar Bram Vermeulen)



Joséphine 
Desset
° 15 april 1941    
† 29 mei 2021


