
 
 

 
 
 
 

Dankbaar om een lang en gelukkig samenzijn,  
maar diepbedroefd nemen we afscheid van 

 

mevrouw 

Cecile Masselis 
Echtgenote van de heer Roger Baekelandt (†2005) 

 
Geboren te Wevelgem op 26 april 1929 en omringd door wie ze lief had zachtjes van ons heengegaan  

te Moorsele in het woonzorgcentrum Sint-Jozef op 19 mei 2023.  
Gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

vindt plaats in de Sint-Hilariuskerk te Wevelgem, Grote Markt 
op donderdag 25 mei 2023 om 11.30 uur. 

 
Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst. 

 
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Wevelgem, Moorselestraat. 

 
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Wevelgem,  

ingang via parking begin Lauwestraat, 
maandag en dinsdag  van 17.00 uur tot 19.00 uur,  woensdag  van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

 
Rouwbetuiging: 

via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van Cecile Masselis 

p/a Kozakstraat 15 - 8560 Wevelgem 
 

 
 

 
 
ze was de echtgenote van: 
 
 Roger † Baekelandt  

 
ze was de mama van:      
 
 Johan en Ingrid Dejonghe-Baekelandt 

 
ze was de trotse oma van: 
 
 Kristof en Pascaline Dejonghe-Vanhoutte 
  Camille, Thibaut 
 
 Vincent en Céline Dejonghe-Bouckaert 
  Louisa, Helena 
 
 Frederik en Sofie Dejonghe-Vandaele 
  Céleste 

 
ze was de zus, schoonzus en tante van: 
 
 Noël † en Zulma † Masselis-Salembier en familie 
 René † en Elisabeth † Masselis-Didier en familie 
 Jozef † en Germaine † Masselis-Cneut en familie 
 Maurice † en Erna † Masselis-Baekelandt en familie 
 Noël † en Diane Baekelandt-Defrancq en familie 

 
De families: 
 
 Masselis-Vancraeyveldt en Baekelandt-Parrein 

 
Met dank aan: 
 
 Personeel van het Woonzorgcentrum Sint-Jozef te Moorsele,  

in het bijzonder afdeling Hof ter Merrie. 
 Haar huisarts.  

 
 

Uitvaartzorg Serrus | 056 42 30 28 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zij was mijn moeder,  
zij was een goede vrouw. 
Zij brak het brood waarmee de dag begon,  
zij sprak het woord waarmee de nacht begon. 
Zij was mijn moeder, 
zij was een goede vrouw. 
 

Wie ooit een moeder had,  
die weet waarom ik rouw. 

 


