


‘Na de avond van het afscheid
komt het donker van de nacht.
Toch blijft het licht geduldig wachten
om je op een morgen zachtjes te omarmen.’
K. Gelaude

Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan 

de heer Paul Vanruymbeke
Weduwnaar van mevrouw Madeleine D’hondt (†2022)

Geboren te Wevelgem op 23 juli 1939.
Overleden te Kuurne op 14 september 2023.

Gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
vindt plaats in de Sint-Amanduskerk te Gullegem, 
op donderdag 21 september om 10.30 uur.

Daarna volgt de crematie waarna we de urne zullen bijzetten 
bij zijn echtgenote op de begraafplaats te Gullegem.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Gullegem, Poststraat 22,
maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur, dinsdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,
woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van Paul Vanruymbeke p/a Poststraat 22 - 8560 Gullegem

Dit melden u:

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
	 Stefaan en Anne Vanruymbeke-Bosschaert
		  Brecht Vanruymbeke en Wendy Deschamps
			   Luca
		  Jolien Vanruymbeke en Michael Delbeke
 			   Ellie
	 Andy en Dorine Meurisse-Vanruymbeke
		  Jens Meurisse
		  Sybren Meurisse
	 Bruno en An Vanruymbeke-De Wulf
		  Arthur Vanruymbeke
		  Maud Vanruymbeke
	
zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.	

De families:
	 Vanruymbeke-Steenhuyse en D’Hondt-Delefortrie

Met dank aan:
 	 zijn huisartsen,
 	 zijn dochter Dorine voor het opnemen van de mantelzorg,
 	 zijn trouwe vriend en medebewoner Etienne, 
 	 directie en personeel van WZC Heilige Familie, Kuurne, 
	 in het bijzonder afdeling Maretak en Gasthuis, 
 	 en allen die hem nabij waren met een bezoek of een vriendelijk gebaar.


