
 
 
 
 

Heel bijzonder, heel gewoon 
Gewoon, een heel bijzondere man... 

 

 

 

 
 

Met droefheid nemen we afscheid van  

 

de heer 

Theo Meuleman 

 
Geboren te Menen op 1 januari 1947. 

Onverwacht van ons heengegaan te Moorsele op 15 november 2023. 

 
Ridder van de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem - Hospitaalridders 

Commanderij Slype-Caestre 

 
Dit melden u: 

 
 
zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten: 
 Jan en Lena Meuleman-Holvoet en familie 
 Luc en Christine Meuleman-Vandommele en familie 
 Marc en Veronica Meuleman-Heijman en familie 
 Pia † Meuleman en familie 
 Lieven en Vera Demasure-Meuleman en familie 
 Paul en Annemie Meuleman-Ghesquiere en familie 

  
De families: 
 Meuleman-Verhalle 

 
Met bijzondere dank aan Michel en Blanche † Bohé - De Coninck voor hun gewaardeerde vriendschap. 

 
De intieme uitvaartdienst vindt plaats in de Sint-Martinuskerk te Moorsele,  

op dinsdag 21 november 2023 om 10.00 uur. 

 
Daarna vertrouwen we de as van Theo toe aan de wind en de natuur op de begraafplaats van Moorsele. 

 
Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium,  

maar gedenk hem in hart en herinneringen  
zoals wie hij was en hoe u hem hebt gekend. 

 
Rouwbetuiging: 

via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van Theo Meuleman 

p/a Caesar Gezellestraat 8 - 8560 Moorsele 
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