
Alice Descamps
 

° 1 mei 1933        † 5 maart 2024  

Dit melden u:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
	 Johny † en Christa † Scheldeman-Vandoorne
 		  Dieter Scheldeman - Tamara D’Hooghe en kinderen 			 
	 Danny en Els Naert-Vandoorne
 		  Lynn Naert - Kevin Duyck en kinderen
 		  Lenny Naert - Elke Viaene en kinderen
 	 Luc Vandoorne en Heidi Roose
 		  Febe Vandoorne - Sven Lambrecht en kinderen
 		  Fouke Vandoorne - Thibaut Grymonprez
 	  	 Agaat Roose
 	  	 Dauw Roose

haar schoonzus, neven en nichten:
	 Emiel † Descamps (†2021)
 

	 Robert † en Andrea † Goemaere-Vandoorne en familie
 	 Felicien † en Anna † Vandoorne-Goemaere en zoon
 	 Dina Vandoorne en familie
 	 Willy † en Berenice † Dewolf-Thoma en familie
 	

De families:
	 Descamps-Vandamme en Vandoorne-Lepoutere-Mahieu

Met dank aan:
	 haar huisarts Filiep Sandra,
 	 de thuisverpleging en de thuiszorg I-Mens.



Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

mevrouw

Alice Descamps
Weduwe van de heer André Vandoorne (†1997) 

Geboren te Dadizele op 1 mei 1933.
Onverwacht van ons heengegaan thuis te Ledegem op 5 maart 2024.

Uitbaatster van Café De Sportwereld Ledegem (Duiven- en Vinkenlokaal)
Mede-eigenaar van Zetels Descamps-Vandoorne

Het afscheidsmoment zal plaatsvinden in intieme kring.

Daarna volgt de bijzetting in het familiegraf op begraafplaats te Ledegem.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Ledegem, Plaats 1,
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.uur tot 16.00 uur, 
dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van Alice Descamps p/a Plaats 1 - 8880 Ledegem

Aliceke van Wiestje, van ‘t Stadhuis van Leeghem
heeft heel haar leven café gehouden.

Ze noemde haar zelf geen bazinne, maar uitbaatster van Café De Sportwereld.
En als de klanten het weer beter wisten kregen ze steevast het antwoord:

“Ge eit ier niet te moeien, gmoet je thuis maar moeien”
Iedereen was altijd welkom bij Alice, haar deur stond altijd open. 

Voor velen was ze een 2e moeder.
Een sterke zorgzame madam, met een gevoel voor humor en een hartelijke lach.

Kortom, een scherpzinnige vrouw van weinig woorden maar met veel daden
die alleszins niet terug moet komen voor te werken, want dat heeft ze heel veel gedaan in haar leven.

Zoals Alice het zelf zou zeggen:
“Au revoir en merci, à la prochaine!”


