Tot het laatste toe wilde je leven.
Door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht.
Maar over je lichaam had je geen macht.
Rust nu maar zacht,
je hebt het verdiend.

Met stil verdriet en vooral dankbaar
voor wat zij voor ons betekende,
nemen we afscheid van

Lia Kesteloot

weduwe van André Coussée (12000)

Lia werd geboren op 1 februari 1925 te Sint-Eloois-Winkel
en is zachtjes van ons heengegaan,
gesterkt door het sacrament van de zieken,
in WZC Rustenhove te Ledegem
op 11 april 2024.

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
vindt plaats in de Sint-Janskerk te Rollegem-Kapelle
op donderdag 18 april om 10.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het familiegraf
op de begraafplaats te Rollegem-Kapelle.

Een laatste groet kan gebracht worden
in het funerarium Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6,
zaterdag van 14 uur tot 16 uur,
maandag en dinsdag van 17 uur tot 19 uur,
woensdag van 17 uur tot 18 uur.

Zij leeft verder in het hart van:

haar kinderen en kleinkinderen:

Christa Coussée (11982)

Myriam Coussée

Patrick en Sophie Coussée — Vanneste
Lauren Coussée en Emiel Cools
Margaux Coussée

haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers en familie

haar aanverwante families:

Kesteloot-Cock en Coussée-Huyghe

Oprechte dank voor hun toewijding en goede zorgen aan:

dr. L. Goderis, dr. J. Vandoorne en dr. E. Vermeersch
van Huisartsen Sint-Elooi,

dr. J. Vanfleteren,

de directie, personeel en vrijwilligers

van WZC Rustenhove te Ledegem en in het bijzonder
het team van de afdeling Waterlelie

en de pastoraal werkster,

thuisverpleegster G. Rebry en team,

kinesist J. Vanlerberghe.

Dank u wel aan alle mensen die Lia genegen waren
door hun bezoeken of telefonische contacten.

Rouwbetuiging:

via www.uitvaartzorgserrus.be
ofwel: familie van Lia Kesteloot
p/a Kerkplein 6 - 8880 Sint-Eloois-Winkel

Uitvaartzorg Serrus | 056 42 30 28



