Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

de heer

Arnold Gheysen

echtgenoot van mevrouw Lydie Deman

Geboren te Sint-Eloois-Winkel op 2 november 1935.

Warm omringd is hij sereen van ons heengegaan in Rustenhove te Ledegem op 29 juni 2024.

Gesterkt door het sacrament van de zieken.

Gewezen onderwijzer en schooldirecteur van de Vrije Basisschool te Sint-Eloois Winkel
Gewezen secretaris van de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden te Sint-Eloois-Winkel
Gewezen voorzitter en secretaris van het Winkelse Davidsfonds
Gewezen bestuurslid Heemkundekring Wynckel Capelle
Mede-stichter van het Eligiuskoor

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de Sint-Eligiuskerk te Sint-Eloois-Winkel,
op vrijdag 5 juli 2024 om 10.30 uur.

Eris gelegenheid om de familie te begroeten achteraan in de kerk vanaf 10.10 uur.

Daarna volgt de begrafenis in het familiegraf op de begraafplaats van Sint-Eloois-Winkel.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6,

elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Dit melden u:

zijn echtgenote:

Lydie Deman

zijn kinderen en kleinkinderen :

Dominick en Lies Gallant-Gheysen

Bruno en Leen Vander Plaetse-Gheysen
Louisa en Gilles
Andres en Elise

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

Godfried T en Mariette T Gheysen-Vanhie en familie
Godelieve T Gheysen

Stefan t en Rosa T Gheysen-Feys en familie

Frans t en Anny Gheysen-Accou en familie

Jozef T en Agnes T Van De Maele-Deman en familie
Daniél en Nelly T Ghekiere-Deman en familie

Eric en Rosa Deman-Seurynck en familie

De families:

Gheysen-Vanneste en Deman-Steen

Met onze oprechte dank voor de zeer goede zorgen

aan het volledige team van afdeling Waterlelie wzc Rustenhove te Ledegem

Rouwbetuiging:

via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van Arnold Gheysen
p/a Kerkplein 6 - 8880 Sint-Eloois-Winkel

Uitvaartzorg Serrus | 056 42 30 28



“’n Beetje ”

Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe ’n beetje

en alle beetjes die je stierf

't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan
Je zegt ik ben wat moe

maar op 'n keer dan ben je aan
Jje laatste beetje toe.

Toon Hermans



