Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee.

Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan

de heer
Frans Gheysens

Weduwnaar van mevrouw Marie-Jozef Bonte (105/06/24)

Geboren te Sint-Eloois-Winkel op 9 januari 1939.
Zachtjes maar plots is hij van ons heengegaan te Izegem op 22 augustus 2024.

Dit melden u:

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Geert en Linda De Buyck-Gheysens

Debora en Detlev
Noor, Robbe

Gilbert en Gerda Dupont-Gheysens
Dimitri
Delphine en Sander

Franky en Heidi Gheysens-Caerels
Bjarne

Stefaan en Mia Decoopman-Gheysens
Linus en Xena
Luna en Ward

zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families:
Gheysens-Buyck en Bonte-Vandenberghe

Met dank aan:
Zijn huisarts, thuisverpleegkundigen en Familiehulp,
De zorgende handen van WZC Rustenhove te Ledegem en de Sint-Jozefskliniek te Izegem.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6
op woensdag 28 augustus 2024 om 11.30 uur.

Na de crematie vertrouwen we Frans zijn assen toe aan de wind en de natuur op de begraafplaats van Sint-Eloois-Winkel.

Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6,
vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur,
maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur, dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van Frans Gheysens p/a Kerkplein 6 - 8880 Sint-Eloois-Winkel




