
Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

mevrouw

Raymonde Maertens
Weduwe van de heer Gabriël Kerckhof (†2020) 

Geboren te Sint-Eloois-Winkel op 17 december 1930.
Zachtjes van ons heengegaan in woonzorgcentrum Andante 

te Menen op 15 september 2025.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
vindt plaats in de Sint-Jozefkerk te Menen, Barakken

op maandag 22 september 2025 om 10.00 uur.

Er is gelegenheid om de familie te begroeten achteraan 
in de kerk vanaf 9.40 uur.

Daarna vertrouwen we de as van Raymonde en Gabriël toe 
aan de wind en de natuur 

op de begraafplaats te Menen, Dadizelestraat.

Een laatste groet kan worden gebracht 
in het funerarium Serrus te Menen, Moorselestraat 153,

woensdag en donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,
vrijdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van Raymonde Maertens
p/a Moorselestraat 153 - 8930 Menen

Dit melden u:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
	 Mieke Kerckhof en Marc Garreyn
		  Pieter Garreyn en Els Poublon
			   Sien, Lena
		  Ineke Garreyn en Wouter Dumolein
			   Cis, Lucie
	 Caroline Kerckhof 
		  Elise Alibert en Yannick Bourgeois
			   Robin, Timothée
		  Marieke Alibert en Vincent Coursan
		  Simon Alibert	
	 Tine Kerckhof en Paul Veys
		  Elien Veys en Gerrit Goossens
			   Warre, Lou
		  Saartje Veys en Frederiek Dorme
			   Bas, Nel

haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

De families:
	  Maertens-Debusseré en Kerckhof-Callens

Met dank aan:
	 het zorgteam van WZC Andante
	 en iedereen die mama nabij waren



Stil en eenvoudig

Stond je in ‘t leven

Stil en eenvoudig

Ben je heengegaan

AVONDLIEDEKE

‘t Is goed in ‘t eigen hart te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,

Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan;

Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;

Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.

En vind ik, in het huis mijns harten,
Dat ik één droefenis genas,

Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...

Dan voel ik, op mijn lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen...
‘t Is goed in ‘t eigen hart te kijken

En zó z’n ogen toe te doen.

Mama’s lievelingsgedicht door Alice Nahon


