Jij was één van ons
Jij was één met ons
Jij blijft één van ons
Jij blijft één met ons.

In warme sfeer van de late avond
omringd door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
terwijl zijn oren gevuld waren met hun vrolijke stemmen
en spelende lach, nemen we afscheid van,

Rik Pollie

Echtgenoot van Pascale Baelen

Geboren te Kortrijk op 5 juni 1954.
Overleden thuis te Menen op 24 september 2025.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

vindt plaats in de aula van de begraafplaats te Rekkem (Sint-Niklaasdreef)

op woensdag 1 oktober 2025 om 14.00 uur.

La cérémonie funébre, a laquelle vous étes cordialement invité,
aura lieu dans I'aula du cimetiére de Rekkem (Sint-Niklaasdreef)

le mercredi 1 octobre 2025 a 14.00 heures.
Eris gelegenheid om de familie te begroeten na de dienst.

Daarna vertrouwen we de urne van Rik toe
aan het urnengraf op de begraafplaats te Rekkem.

Een laatste groet kan worden gebracht
in het funerarium Serrus te Menen, Moorselestraat 153,
vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 uur
tot 16.00 uur, maandag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Une derniere visite peut étre rendue au défunt
au funérarium Serrus a Menen, Moorselestraat 153,
vendredi de 17.00 a 19.00 heures, le samedi de 14.00 a
16.00 heures, lundi de 17.00 a 18.00 heures.

Epoux de:
Pascale Baelen

Papa en papy van:
Hendrik Pollie en Lisa Goossens
Minas
Ameline

Laura Pollie en Michiel Ballyn
Camille
Féline

Zoon en schoonzoon van:
André t en Elza T Pollie-Laverge
Philippe t Baelen
Michel et Liliane Lambert-Noél

Broer, schoonbroer en nonkel van:
Serge en Ginette Saint Venant-Pollie en familie
Louis en Marina Soubry-Pollie en familie

Sylvie Baelen, Arnaud et famille
Cedric, Carine De Keyser-Baelen et famille

Met dank aan:
Zijn huisarts Dr. Corteville,
de thuisverpleging van Korneel Pottie.

Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van Rik Pollie
p/a Moorselestraat 153 - 8930 Menen
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