
 
 

En toch – telkens zullen 
we je tegenkomen. 

Zeg nooit “het is voorbij” 
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,  
niet wie je was, en ook niet wat je zei… 

 
 

Door mooie herinneringen gesterkt  
nemen wij afscheid van 

 

Adiel 'Dille' Tack 
Weduwnaar van Simonne Kinsabil (†2019) 

 
Geboren te Lauwe op  4 maart 1934. 

Zachtjes van ons heengegaan te Menen op 26 oktober 2025. 

 
Muzikant in hart en nieren 

Gewezen lid van verschillende muzikale verenigingen 
Oprichter van Breughel pallet Rekkem 

 
Pa, Vader en schoonvader van:  
 

   Patrick Tack 
   Dario en Marleen Tack-De Commer 

 
Broer, schoonbroer en nonkel van: 
 

  Michel † en Maria † Vanthournhout-Tack en familie 
  Michel en Simonne † Suestrone-Tack en familie 
 

    Eddy en Viviane † Kinsabil-Delvael en Catherine De Meurisse en familie  

    
Hij leeft verder in het hart van de families: 
 

   Tack-Vanryckeghem en Kinsabil-Carnier 

 
Met dank aan: 
 

  Zijn huisarts 
  Alle zorgende handen van het WZC Andante, afdeling Beethoven te Menen 

 
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

vindt plaats in de aula van de begraafplaats te Menen, Dadizelestraat 
op vrijdag 31 oktober 2025 om 10.00 uur. 

 
Daarna volgt de bijzetitng bij zijn echtgenote in het urnenveld op de begraafplaats van Rekkem. 

 
Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium Serrus te Menen, Moorselestraat 153, 

maandag en dinsdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  
woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

 
Rouwbetuiging: 

via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van Adiel Tack 

p/a Moorselestraat 153 - 8930 Menen 
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