Dat nu die lieve handen rusten,
zij hebben toch zoveel gedaan.

Zij droegen ’s levens last en lusten
maar brachten altijd liefde aan.

Bedroefd, maar dankbaar om haar liefdevol leven
melden wij het overlijden van iemand die ons zo dierbaar was

Christine Vanhoo

Weduwe van Marc Debrabandere (12007)

Geboren te Menen op 26 april 1948
en er omringd van haar kinderen van ons heengegaan op 25 oktober 2025.

Gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de Sint-Vedastuskerk te Menen, Rijselstraat
op donderdag 30 oktober 2025 om 10.00 uur.

De familie kan begroet worden achteraan in de kerk vanaf 9u40.

Daarna volgt de bijzetting bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Menen.

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium,
maar gedenk haar in hart en herinneringen
zoals zij was en u haar hebt gekend.

Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van Christine Vanhoo
p/a Moorselestraat 153 - 8930 Menen

Mama en mammie van:

Rodrigues Debrabandere (Mylenet Verschoore) en Charlotte Verdonck

Zita
Dominguez

Martine Debrabandere

Zus, schoonzus en tante van:

Bernard en Kaat Vanhoo-Demeyer

Catherine Mussche
Steve en Isabel Seynaeve-Vanhoo en zoon
Alex en Delphine Goethals-Vanhoo en kinderen
Kristof en Julie Sierens-Vanhoo en kinderen
Thomas en Charlotte Gromas-Vanhoo en kinderen
Orinn en Justine Vijncke-Vanhoo en kinderen

Ignace en Veronique Coudron-Vanhoo
Pauline Coudron
Amandine Coudron
Armand Coudron

Zij leeft verder in het hart van de families:

Vanhoo-Debrabandere

Met dank aan:

Dokter Vandewinckele
Kapperszaak Sankini in Wevelgem
Haar hulpmeisjes Anne, Francesca en Helen.
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