
 
 
 
 

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden, 
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden, 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 

 
 
 

Verdriet en dankbaarheid gaan samen  
nu wij afscheid nemen van 

 

Paul Samyn 
Weduwnaar van Pia Danneels 

 
Geboren te Lichtervelde op 28 mei 1944. 

Zachtjes van ons heengegaan te Rumbeke op 4 november 2025. 

 
Vader en grootvader van: 
  Wim en Maguy Samyn-Fungula  
   Emanuel  
   Malaika  
   Benjamin 
   Kimia  
     
Broer, schoonbroer en nonkel van: 
  Francine† en August† Samyn-Devlieghere en familie  
  Christine en Noël Samyn-Van Houcke en familie  

 
Hij leeft verder in het hart van de families: 
 Samyn-Verhaeghe-Barbry en Danneels-Vandewiele 

 
Met dank aan allen die Paul met veel zorg en liefde hebben omringd.  

 
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

vindt plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus te Gullegem, Driemasten 44 
op woensdag 12 november 2025 om 10.00 uur. 

 
Daarna vertrouwen we Paul toe aan de aarde op de begraafplaats van Lendelede. 

 
Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6, 

donderdag en vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  
zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur,  

maandag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

 
Rouwbetuiging: 

via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van Paul Samyn 

p/a Kerkplein 6 - 8880 Sint-Eloois-Winkel 
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