
 
Nooit vragend, nooit klagend 
altijd alles voor zichzelf dragend, 
heeft hij veel voor anderen gedaan. 

  
Dankbaar om wat hij voor ons betekend heeft,  

nemen wij afscheid van 

 

Luc Vandamme 
 

Geboren te Moorslede op 26 januari 1961. 
Zachtjes van ons heengegaan te Rumbeke op 12 januari 2026. 

 
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

vindt plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus  
te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6 

op zaterdag 17 januari 2026 om 10.00 uur. 

 
Daarna volgt de bijzetting van de urne  

bij zijn mama Rosette in het columbarium  
van de begraafplaats van Rollegem-Kapelle. 

 
Een laatste groet kan worden gebracht  

in het funerarium Serrus te Ledegem, Plaats 1, 
dinsdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  

woensdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  
donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

 
 

 
Pa, papa en opa van: 

Robin Vandamme 
Quinten, Floris  

Jatse Vandamme 
Jinte Vandamme  

                 
Broer, schoonbroer en nonkel van: 

Patrick en Martine Vandamme-Vermeersch en familie      
Geert Vandamme 
Marnix† Vandamme 
Johan en Anita Blomme-Vandamme en familie 

 
Peter van: 

Melissa Vandamme 

            
Hij leeft verder in het hart van de families: 

Vandamme-Sioen 

 
Met dank aan: 

Zijn huisdokters Joost Vanfleteren en Dirk Callens 
De zorgende handen van het AZ Delta te Rumbeke  
Zijn familieleden voor de hulp en steun  

 
Rouwbetuiging: 

via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van Luc Vandamme 
p/a Plaats 1 - 8880 Ledegem 

 
Uitvaartzorg Serrus | 056 42 30 28 


