
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als het leven niet meer gaat zoals je hoopt, 
als veel je wordt ontnomen. 

Als je moet toelaten, dat een ander je verzorgt 
en leven niet meer leven is. 

Na een periode van afnemende gezondheid is vandaag rustig ingeslapen 
mijn man, onze pa, opa     

 

Eric Nichelson 
Echtgenoot van Linda Parmentier 

 
Geboren te Menen op 27 oktober 1952. 

Omgeven door onze liefde is hij zachtjes van ons heengegaan  
in WZC Groenhof te Menen op 11 april 2026.  

 
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

vindt plaats in de aula van de begraafplaats te Menen, Dadizelestraat 
op vrijdag 17 april 2026 om 11.30 uur. 

 
Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst.  

 
Daarna vertrouwen we zijn as toe aan de wind en de natuur van de begraafplaats van Menen.  

 
Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium Serrus te Menen, Moorselestraat 153, 

maandag en dinsdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  
woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echtgenoot van: 
 
 Linda Parmentier 

 
Vader en grootvader van: 
 
 Lynsey Nichelson en Kris Neirynck 
  Cloë en Jyrki 
  Noah en vriendin 
  Milan 
 
 Jill Nichelson en Bram Vandenbussche 
  Palle 
  Dobbe 

  
Met dank aan: 
 
 zijn dochter Jill voor de onvoorwaardelijke zorgen, 
  de huisartsenpraktijk van Dr. Daphné Comyn, 
  de zorgende handen van WZC Groenhof, Menen. 

 
Rouwbetuiging: 
 

via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van Eric Nichelson 
p/a Moorselestraat 153 - 8930 Menen 

 

 
 

Uitvaartzorg Serrus | 056 42 30 28 


