
 
 

Moeders sterven niet, 

ze leven voort,  

in hen die ze liefhebben. 

 

Zoals zij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft zij ons verlaten 
 

Irène Vanooteghem 
Weduwe van Willy Desseyn (†2020) 

 

Geboren te Menen op 23 januari 1930. 
Zachtjes van ons heengegaan te Rekkem op 25 april 2026. 

 

Gesterkt door het sacrament van de zieken. 
 

Mama en oma van: 
 Filip en Siska Dedeurwaerder-Desseyn  

   Lien  

   Ellen en Simon 

    Jules, Arnaud 

   Bram en Chloë 

    Vince  

  Guido en Hilde Desseyn-Vanoeteren  

   Ward en Emilie 

    ♡ 

   Heleen en Korneel  

    Mona 

  Dries Desseyn en Eva Gerard  

   Stijn en Ireen  

   Laure  
 

Zus, schoonzus, tante en familielid van de families: 
 Vanooteghem-Bleyaert en Desseyn-Demeester 
 

Met dank aan: 
  Haar huisartsen van de Praktijk De Arke te Menen  
  De directie en de zorgende handen van het WZC Zilvervogel te Rekkem   

 

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
vindt plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus te Gullegem, Driemasten 44 

op zaterdag 2 mei 2026 om 10.00 uur. 
 

Daarna wordt Irène bijgezet bij haar echtgenoot op het urnenveld op de begraafplaats van Menen, Dadizelestraat 
 

We behouden graag het mooie beeld van Irène in leven en voorzien dan ook geen laatste groet in het uitvaartcentrum. 
 

Rouwbetuiging: via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van Irène Vanooteghem p/a Moorselestraat 153 - 8930 Menen 
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