Dankbaar om een lang en gelukkig samenzijn,
nemen we afscheid van

mevrouw
Rachel Cardoen

weduwe van apotheker Geeraard Ghesquiere (11985)

Geboren te Moorslede (Slyps) op 17 juli 1923.
Zachtjes van ons heengegaan te Ledegem op 28 mei 2026.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in beperkte kring.

Daarna volgt de bijzetting bij haar echtgenoot Geeraard
in het familiegraf op de begraafplaats van Ledegem.

Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium Serrus te Ledegem, Plaats 1,
maandag en dinsdag van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van Rachel Cardoen
p/a Plaats 1 - 8880 Ledegem

Zij was mama, oma en mammie van:

Trees en TRoland Ghesquiere-Tack
Pieter en Mieke Tack-Vanpoucke, Amélie, Leonie
Frederik en Hannelore Tack-Delva, Marte, Lomme, Stan, Tilde
Jeroen en Liesbeth Tack-Despeghel, Basiel, Jona, Felix
Evelien en Pieter-Jan Tack-Vanhoutte, Kamiel, Jerome

Rik en Mieke Ghesquiére-Waelkens
Alexander en Kath Ghesquiere-Ratcliff, Xavier, Elise
Ludovic Ghesquiere, Mahen, Jaya
Frederica en John Ghesquiere-Helmiere, Charis, Juniper

TRita en Luk Ghesquiere-Bouckaert en An Bert
Simon en Els Bouckaert-Swinnen, Emma, Sarah, Myrthe
Steven en Heidi Bouckaert-Van Hoyweghen, Louis, Emiel, Marie
Mattias en Karen Bouckaert-Dereymaeker, Janne, Lucas, Linne
Miriam en Alexander Bouckaert-Baekelandt, Viktor, Hanna
Nicolas en Sophie Bouckaert-Bongaerts, Elies, Tijl, Nel

Luc en tLudwine Ghesquiére-De Roo en Ann Ghesquiere
Sophie en Ruben Ghesquiere-Desmet, Juliette, Alice, Susanne
Peter en Elke Ghesquiere-Lambrechts, Jade, Minte, Mare
Annelies en Jef Ghesquiere-Van Gils, Warre, Marit, Miel

Katrien en Peter Ghesquiere-Tratsaert
Valerie Vuylsteke, Hannah, Norah
tThomas Vuylsteke
Stefanie en Thomas Vuylsteke-Hofkens, Fran

Zij leeft verder in het hart van de families:

Cardoen-Gheysens-Persyn en Ghesquiere-Nuytten

Met dank aan:

Haar huisarts
Alle zorgende handen van het WZC Rustenhove te Ledegem.

Uitvaartzorg Serrus | 056 42 30 28


http://www.uitvaartzorgserrus.be/

Nu kan ik rustig sterven
Ik heb mijn plicht gedaan
Nu kan de zon heel rustig
in 't westen ondergaan.

G.Ghesquiere



