
 
 
 
 
 
 
 

Herinner mij, 
maar niet in sombere dagen. 

Herinner mij, in de stralende zon, 
hoe ik was, toen ik nog alles kon. 

 
 
 
 
 

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van 

 

Anna Lefevere 
Weduwe van Raphaël Cottignies (†1997)   

 

Geboren te Sint-Eloois-Winkel op 14 december 1930. 

Zachtjes van ons heengegaan te Ledegem op 10 mei 2026. 

Gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 

Moeder en mémé van: 

Carine † Cottignies 

Freddy en Marie-Christine Lombaert-Cottignies  

Olivier en Ruth 

Hailey, Robbe, Emma 

Mathieu en Valery 

Jule, Narre 

 

Zij leeft verder in het hart van de families: 

Lefevere-Vancraynest en Cottignies-Rommel 

 

Met dank aan: 

haar huisartsen van Artsenpraktijk Sint-Elooi, 

de zorgende handen van het WZC Rustenhove te Ledegem, 

Pastoor Eddy Lagae en haar vele vrienden die haar nabij waren. 

 

Het was moeder haar wens om afscheid te nemen in beperkt gezelschap, 

met zij die haar verzuchtingen konden bekoren. 
 

In plaats van bloemen, liever een gift voor wetenschappelijk onderzoek tegen Reuma. 

www.rheuma.be -> Steun ons -> Doneer voor onderzoek 

 

Daarna volgt de bijzetting bij haar echtgenoot Raphaël en dochter Carine  

in het familiegraf op de begraafplaats van Izegem. 

 

Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6, 

dinsdag en woensdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  

vrijdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

 

Rouwbetuiging: 

via www.uitvaartzorgserrus.be 

Ofwel: familie van Anna Lefevere 

p/a Kerkplein 6 - 8880 Sint-Eloois-Winkel 
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http://www.rheuma.be/nl/donate/
http://www.uitvaartzorgserrus.be/

