
 
Afscheid nemen doet pijn,  
maar je blije gemoed en je gulle lach 
dragen we met dankbaar hart  
mee tot in de eeuwigheid. 

 
Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan 

 

Luc Tanghe 
Echtgenoot van Monique Lybeer 

 
Geboren te Izegem op 5 februari 1947. 

Thuis overleden te Sint-Eloois-Winkel op 17 mei 2026. 

 
Bestuurslid van de Heemkundige kring Wynckel-Capelle 

Bestuurslid van de Gezinsbond Sint-Eloois-Winkel  

 
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

vindt plaats in de Sint-Eligiuskerk te Sint-Eloois-Winkel,  
op vrijdag 22 mei 2026 om 10.30 uur. 

 
Er is gelegenheid om de familie te begroeten 

achteraan in de kerk vanaf 10.10 uur. 

 
Daarna volgt de crematie waarna we Luc zijn urne  

zullen toevertrouwen aan het urnenveld  
op de begraafplaats van Sint-Eloois-Winkel. 

 
Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium 

Serrus te Sint-Eloois-Winkel, Kerkplein 6, 
dinsdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  

woensdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  
donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

 

 
Echtgenoot van: 

Monique Lybeer 

 
Pa en bompi van: 

Dries en Annelies Tanghe-Goudeseune 
Matisse 

Loes en Stefaan Tanghe-Vanbeselaere 
Stien 
Casper  

                
Broer, schoonbroer en nonkel van: 

Arnold† en Jeanne Tanghe-Herrebout en familie            
Walter† en Rita† Tanghe-Naert en familie 
Pater Toon Tanghe, Scheutist – RD Congo 
Joan en Rita Tanghe-Vandenberghe en familie 
Herman en Annemie Suffis-Tanghe en familie  

 
Luc† en Gaby Lybeer-Dewilde en familie  
Guido en Josee Lybeer-Vroman en familie  
Geert (Rita†) Lybeer en Annie Vanneste en familie  
Christine Lybeer en Jacques† Declercq en familie              

 
Hij leeft verder in het hart van de families: 

Tanghe-Decoene en Lybeer-Decock 

 
Met dank aan: 

Zijn huisartsen en thuisverpleging 
De palliatieve thuiszorg De Mantel vzw 

 
Rouwbetuiging: 

via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van Luc Tanghe 
p/a Kerkplein 6 - 8880 Sint-Eloois-Winkel 

 
Uitvaartzorg Serrus | 056 42 30 28 
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